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Opgravingen 

 

Het oude huis stond al minstens twintig jaar leeg, en dat was eraan te zien. Het 

was stilaan een ruïne geworden met ontbrekende dakpannen, afgebladderde verf 

en scheef-hangende vensterluiken. Hier en daar was zelfs een raam gesneuveld en 

de tuin was volledig overwoekerd door wilde planten. Vorige week werd er opeens 

een geel plakkaat in de voortuin geplaatst.  

‘Voor ze dat huis afbreken, zou ik er wel nog één keer naar binnen willen’, zei Max. 

‘Ga je mee?’ 

  

 

 

 

 

 

Nu is het aan jou!  

Hoe gaat dit korte verhaal verder?  

Wordt het spannend, geheimzinnig, grappig? Dat bepaal je helemaal zelf.  

 

Er is slechts één voorwaarde: het getal of de cijfercode 5610 moet er in 

voorkomen. 

 

 

 

Veel inspiratie en succes! 


